
 Lutherse gemeente Rotterdam 

 Orde van dienst 
 Witte Donderdag 

 Goede Vrijdag 2025 

 Afbeelding: Heleen de Lange, Kruisweg ´Schouwen´ - Stabat mater 



 Goede Vrijdag 
 18 april 2025 

 Afbeelding: Heleen de Lange, Kruisweg ´Schouwen´  - Kruis 

 Wilt u zoveel als mogelijk - in stilte - vooraan in de kerk 
 plaatsnemen? 

 Voorganger:  ds. Mirjam Visser-Fuchs 
 Kerkenraadslid: Mies de Vries-Langelaar 
 Lectores: Andries Ponsteen, Annie Ruizeveld de Winter-de Vries, 
 Evelien van Zoelen-Haas, Maurice Schütz-Tieleman, Heidi den 
 Hollander-Baartman 
 Organist: Niels-Jan van der Hoek 
 Kosteres: Greet Postema-van den Berg 



 De dienst begint in stilte. 

 V:  God van onze bevrijding – 
 A:  wij zoeken uw aangezicht! 
 V:  In onze nood keren wij ons tot u – 
 A:  wij blijven op u hopen! 
 V:  Zie ons hier bijeen, 

 uw mensenkinderen op de aarde – 
 A:  onthoud ons uw genade niet. 
 V:  Wees het licht in ons duister, 

 door Jezus Messias, 
 uw zoon, onze naaste. 

 A:  Amen. 

 Lied 586: 1+2+3+4 Zie de mens die in zijn lijden 

 Gebed van Goede Vrijdag 

 Lied 581: 1+2+3+4 Hier zwijgt het hoge denken 

 Inleidende gedachte 
 Kruisweg Schouwen 

 Beeld: Heleen de Lange 
 Tekst: Nico de Lange 
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 Lezing van het lijdensverhaal uit het Evangelie van Johannes 
 Johannes 18,1–19,42 

 Lezing: Johannes 18,1-11 

 Lied 587: 1 Licht voor de wereld 

 Gedicht bij de afbeelding: Kruis 

 Lezing: Johannes 18,12-27 

 Lied 587: 2 
 Eén mens moet sterven om een volk te redden. 
 Door uw gehoorzaam lijden kan ik verder, 
 warm ik mij aan uw liefde die niet loochent. 
 Open mijn ogen. 

 Lezing: Johannes 18,28-40 

 Gedicht bij de afbeelding: Struikelen 



 Lied 587: 3 
 Hemelse koning, door God uitgekozen, 
 waarom staat U terecht als rechteloze? 
 U hebt geen schuld, de waarheid is geschonden. 
 U draagt mijn zonden. 

 Lezing: Johannes 19,1-16a 

 Gedicht bij de afbeelding: Oordeel 

 Lied 587: 4 
 Hier is God zelf, ontdaan van alle glorie, 
 de mens die uit de hemel is geboren. 
 Ik ben de gesel die hem openhaalde, 
 ik laat hem vallen. 

 Lezing: Johannes 19,16b-30 

 Stilte 

 Gedicht bij de afbeelding: Vallen 

 Lied 587: 5 
 Jezus, gekruisigd – met ontzag en deernis 
 zie ik uw zorg voor moeder en voor leerling, 
 liefde is dorst naar vrede zonder einde, 
 water dat wijn wordt. 

 Lezing: Johannes 19,31-37 

 Gedicht bij de afbeelding: Buit 
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 Lied 587: 6 
 Zing met de psalm: geen woord is er gebroken – 
 de waarheid is gezien om te geloven. 
 Daarom Heer Jezus, met de ooggetuige 
 wil ik mij buigen. 

 Stilte 
 Gelegenheid naar voren te komen en de steen bij het kruis neer te 
 leggen. 

 Lezing Johannes 19,38-42 

 Lied 587: 7 
 Rijke geschenken zou ik willen geven, 
 eerbied en dank, de mirre van mijn leven. 
 Eer aan de Heer, die dood en duister keerde, 
 Licht voor de wereld. 

 Gedicht bij de afbeelding: Sterven 

 Voorbeden en Avondgebed 

 Lied 590: 1+2+3+4 Nu valt de nacht 

 Stilte 

 Wij verlaten in alle stilte de kerk. 
 De dienst wordt op Paasmorgen voortgezet. 

 Wilt u ook een viering bijwonen in de Paasnacht? Dit jaar is er voor 
 het eerst een gezamenlijke viering van de Finse, Zweedse en Noorse 
 Kerk. Zaterdag om 23.00 uur in de Finse kerk (‘s-Gravendijkwal 64). 


