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DE KLEINE ANDREAS 
maart, april 2025 

nieuwsbrief Lutherse Gemeente Rotterdam 
 

 
Het raam van Vrede en Verzoening in de Laurenskerk 

Zie excursie maandag 14 april 18.00 uur. 
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WELKOM BIJ DE DIENSTEN IN ONZE ANDREASKERK! 
Koffie na afloop in de Paardenkamer. Zie ook website 

 

• Zondag 2 maart, Quinquagesima, 10.30 uur. Ds. Mirjam Visser-Fuchs.  

Afscheid Sharon Winklaar als scriba. Heilig Avondmaal. 

• Zondag 9 maart, Invocavit, 10.30 uur. Ds. Mirjam Visser-Fuchs.  

Doop Matthijs Pieter Geert Hof Postema. 

• Zondag 16 maart, Reminiscere, 10.30 uur. Prof. dr. Sabine Hiebsch. 

• Zondag 23 maart, Oculi, 10.30 uur. Ds. Mirjam Visser-Fuchs. 

• Zondag 30 maart, Laetare, 10.30 uur. Helen Florijn.  

• Zondag 6 april,  Judica, 10.30 uur. Ds. Wim van Beek. Heilig Avondmaal. 

• Zondag 13 april, Palmarum, 10.30 uur. Ds. Mirjam Visser-Fuchs. 

• Donderdag 17 april, Witte Donderdag, 19.30 uur. Ds. Mirjam Visser-Fuchs. 

Viering Instelling Heilig Avondmaal. 

• Vrijdag 18 april, Goede Vrijdag, 19.30 uur. Ds. Mirjam Visser-Fuchs. 

• Zondag 20 april,  Pasen. 10.30 uur. Ds. Mirjam Visser-Fuchs. Heilig Avondmaal. 

• Zondag 27 april, Quasi Modo Geniti, 10.30 uur. Helen Florijn. 

 

AGENDA 
 

• Maandag 14 april, 18.00 uur.  

Bezoek ELG aan Laurenskerk, demonstratie hoofdorgel. Zie hieronder. 

• Donderdag 13 maart en donderdag 10 april, 10.00 uur.  

Leerhuis over de Bijbel. 

• Dinsdag 4 maart en dinsdag 11 maart, 19.30 uur.  

Cursus ‘Leren van Luther’.  
 

VEERTIGDAGENTIJD: ‘ALS EEN DIENAAR’ 
Ds. Mirjam Visser-Fuchs 

 

In de veertigdagentijd leven we toe naar Pasen. Deze tijd begint met 

Aswoensdag, dus op 5 maart. 40 dagen vastte Jezus in de woestijn, 40 jaar 

trok het volk Israël door de woestijn. Deze veertig dagen zijn een weg van 

inkeer en bezinning. Voorgangers uit de breedte van de Rotterdamse Kerk en 

Synagoge hebben een boekje samengesteld, het Rotterdams 40dagenboekje, 

en reiken ons meditaties, gedichten, gebeden en verhalen aan voor deze tijd.  

De titel van het boekje ´Als een dienaar´ is ontleend aan Filippenzen 2 : 6-7. 

Paulus schrijft: Hij die de gestalte van God had, maakte er geen aanspraak op 

aan God gelijk te zijn, maar deed afstand van zijn positie en nam de gestalte 

aan van een dienaar.  
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Jezus is de weg gegaan van dienstbaarheid, van lijden, sterven en opstanding. 

Voor ons mensen. Om ons te laten zien hoe we waarlijk mens kunnen zijn. 

Namelijk door elkaar en de wereld te dienen. Hoe krijgt dat in ons leven 

gestalte? Zijn we dienend in onze reacties op anderen? Zijn we dienstbaar 

aanwezig voor de mensen om ons heen, dichtbij en ver weg?  

Dienstbaar zijn betekent niet, zichzelf wegcijferen, maar juist aanwezig zijn 

als een tegenover voor de ander. De ander echt kunnen zien. Aandacht 

hebben voor de ander. Maar dat kan alleen als je ook aanwezig bent bij jezelf. 

Hoe dat gaat, kunnen we leren van Jezus, die als een dienaar aanwezig is 

onder de mensen.  

 
Op de zondagen van de Veertigdagentijd bent u na de kerkdienst van harte 

welkom om soep te blijven eten. We zullen de maaltijd inleiden met teksten 

uit het Rotterdams 40dagenboekje en hopen dat we zo met elkaar in gesprek 

komen. Het boekje mag u ook mee naar huis nemen. Misschien weet u ook 

nog iemand, die niet meer naar de kerk kan komen en aan wie u het wilt 

geven.  

Ik wens u allen een gezegende Veertigdagentijd en hoop dat we elkaar rond 

de diensten in de Veertigdagentijd en met Pasen ontmoeten.  
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PASTORAAT 
Ds. Mirjam Visser-Fuchs 

 

Graag kom ik met u in gesprek, voor een kennismaking of ook als er thema´s 

in uw leven spelen die u graag met mij wilt bespreken. Schroom niet om met 

mij contact op te nemen via e-mail: predikant@luthersrotterdam.nl of 

telefoon 06-16374899 (bellen, Signal, Whatsapp). Ik zal de komende tijd ook 

met mensen uit de gemeente erover nadenken, hoe we het pastoraat in onze 

gemeente het best kunnen organiseren. Als u daar ideeën over heeft, hoor ik 

het graag.  

 

  KERKBALANS 2025 
Jeroen van Velzen 

 

In reactie op de actie Kerkbalans 2025 ontvingen we van 10 personen een 

toezegging voor een bijdrage. Het totaalbedrag aan toezeggingen is 

momenteel € 4.880.-. Het bedrag dat inmiddels is overgemaakt is € 5.849.-. De 
bijdragen aan Kerkbalans zijn voor 2025 begroot op € 35.000.-. Wij hebben uw 

bijdrage dus hard nodig!   

Wij ontvangen heel graag uw toezegging voor de bijdrage Kerkbalans, ook als 

u al een bijdrage heeft overgemaakt of ingepland. U kunt het formulier 

invullen via www.luthersrotterdam.nl/kerkbalans. De formulieren zijn ook op 

papier verkrijgbaar bij de koster in de Paardenkamer. Voor vragen kunt u 

contact opnemen via kerkbeheer@luthersrotterdam.nl. In de maand januari 

ontvingen we van de nabestaanden van een gemeentelid contant een gift van 

€ 150.-, waarvoor hartelijk dank! 
 

  ANDREAS ACTIEF 
 

Soep op Zondag                             Lianda Groeneveld 
 

In de veertigdagentijd is er vanaf 9 maart elke zondag soep met brood na 

afloop van de kerkdienst. In een gezellige sfeer kunnen we dan met elkaar 

napraten over de dienst. Na de dienst op Paaszondag is er weer de 

traditionele Paasbrunch. Vindt u het leuk om ook een keer de soep klaar te 

maken? Neem dan contact op met Lianda Groeneveld (liandag@gmail.com) 

of Greet Postema. Wij hebben vier tot vijf liter nodig. 

 

 

 

 

mailto:predikant@luthersrotterdam.nl
http://www.luthersrotterdam.nl/kerkbalans
mailto:kerkbeheer@luthersrotterdam.nl
mailto:liandag@gmail.com
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EXCURSIE VOOR ELG NAAR LAURENSKERK 
Andries Ponsteen 

 

Op maandag 14 april, 18.00 uur zijn leden van onze gemeente van harte 

welkom in de Laurenskerk voor een exclusieve excursie. Het gaat daarbij om 

de komende restauratie van het hoofdorgel. Dat is het grootste orgel van 

Nederland en een indrukwekkend muziekinstrument. Vanaf juli wordt het 

gedemonteerd en zal het twee jaar zwijgen om in 2027 weer als nieuw te 

klinken. Het programma is als volgt: 

 

• 18.00 uur inloop met koffie/thee.  

Welkom door Elles van Vegchel, directeur Laurenskerk; 

• presentatie van het restauratieplan, Andries Ponsteen, voorzitter 

orgelrestauratie en secretaris Stichting Grote of Sint Laurenskerk; 

• demonstratie van het hoofdorgel (boven bij het orgel) door  

Hayo Boerema, organist Laurenskerk. 

 

Het einde van de excursie is om ongeveer 20.00 uur. Het bezoek wordt 

speciaal voor onze gemeente georganiseerd. We willen wel van tevoren graag 

weten of er voldoende mensen komen. Daarom graag uiterlijk 10 april opgave 

bij Andries Ponsteen: 06-38466960 of: ponsteen.andries@gmail.com. 

 

 
 

Hayo Boerema zal ons op 14 april ‘zijn’ orgel in de Laurenskerk demonsteren 
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ANDREAS HELPT 
Arnold Filius, Bianca Groen Gallant, Sheila Lont 

 
De diaconie heeft de afgelopen maanden niet stilgezeten. Eerst willen we iedereen 

bedanken voor de gulle bijdragen aan de Vleeschcollecte tijdens Kerst. De 

opbrengst was € 975,-, een prachtig bedrag dat we zullen gebruiken voor de 
allerarmsten. In deze periode melden we eenoudergezinnen en alleenstaande 

senioren aan voor een vakantieweek in het komende seizoen. Dit doen we samen 

met de Stichting Lutherse Ontspanningsinitiatieven en Activiteiten (SLOA). We 
hopen de vakantiegangers een zorgeloze week te bieden, waarin ze echt kunnen 

ontspannen. Wilt u in de toekomst ook in aanmerking komen voor zo'n weekje weg, 

of kent u iemand die dit goed kan gebruiken? Laat het ons weten 

via vakantie@luthersrotterdam.nl. Tot slot is het waardevol om te vermelden dat 
we de banden met Suriname en de Maarten Lutherkerk hebben aangehaald.  

 

 
Maarten Lutherkerk Paramaribo. 

 

Wij kregen vanwege de slechte economische situatie ter plaatse een verzoek om 

studerende jongeren te helpen. Met dit voor ogen hebben we de kerk extra 
financiële ruimte gegeven. De kerkenraad was zeer verheugd en zegende ons met 

een tekst uit 1 Thess. 5:18 ‘Geef dank in alles, want dit is de wil van God in Christus 

Jezus’.  

 

 

mailto:vakantie@luthersrotterdam.nl
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DOOR DE OGEN VAN ANDREAS: NIET ALLEEN OP DE WERELD 
Andries Ponsteen 

 

Leren van een wereldkaart  

 

Er zijn talloze soorten wereldkaarten. Want je kan op allerlei manieren naar 

onze aardbol kijken. Hieronder ziet u een religieuze wereldkaart.  

Wat leert die ons? 

 

 
 

In zekere zin is dit een onoverzichtelijke kaart. De wereld is blijkbaar een 

lappendeken van allerlei religies. Maar wat de kaart ons duidelijk leert, is dat 

geloof geografisch is gebonden. Je religie is vaak die van de plaats waar je 

bent geboren en opgegroeid.  In China ben je meestal Boeddhist of hang je 

Confucius aan. In India ben je Hindoe, in het Midden-Oosten Moslim.  

De meeste Christenen leven in Europa en de beide Amerika’s of in Afrika.  

Al die religies vertegenwoordigen gemeenschappelijke, maar ook 

verschillende waarden. Als bewoner van de aarde wordt je echter geen keuze 

voorgelegd. Je plek op de kaart bepaalt vaak simpelweg je geloof.  

Het is maar waar je geboren bent. 

 

Niet alleen op de wereld 

 

Vaak menen religies dat zij de beste voor de mensheid zijn. Dat ontaardt dan 

in ‘zendingsdrang’ of een maatschappelijk conflict. De geschiedenis kent veel 

oorlogen die een religieuze oorzaak hebben.  
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Maar door dit soort wereldkaarten beseffen we beter, dat zingeving overal op 

aarde een eigen gezicht kan hebben. Dat inzicht hoeft geen ondergraving van 

ons christelijk geloof te zijn, maar kan onze dialoog met andersdenkenden 

juist ‘geloofwaardiger’ maken. We kunnen ons eigen Verhaal beter vertellen, 

wanneer we ons realiseren, dat er meer – soms verwante - verhalen  zijn. Dat 

we niet alleen op de wereld zijn. Wereldkaarten kunnen dus ook verbinden. 

 

VAN DE KERKENRAAD 
Mies Langelaar 

 

Dagelijks bestuur 
 

Maandag 24 februari vergaderde het moderamen van de kerkenraad (het 

dagelijks bestuur) voor het eerst in de nieuwe setting met onze predikante 

Mirjam Visser-Fuchs. Op de agenda stonden enkele ingekomen stukken, 

waaronder een visiedocument van de Centrale Stuurgroep van  

PKN-gemeenten in Rotterdam. Omdat wij het belangrijk vinden dat in deze 

stuurgroep ook het Lutherse geluid gehoord wordt, hebben wij onze 

predikante bereid gevonden zich aan te melden voor deze stuurgroep. 

 
Kerkbalans en kerkgebouw 

 

Verder bespraken wij de stand van zaken van Kerkbalans en het onderhoud 

van ons kerkgebouw. Kerkbalans loopt gelukkig goed, zodat we met gezond 

optimisme het komend jaar tegemoet kunnen zien.  

Voor de komende 40-dagentijd is er voor kerkbezoekers en andere 

belangstellenden bij de kosterij een 40-dagenboekje beschikbaar met 

overwegingen, teksten en gebeden. Dit boekje zal ook de basis vormen voor 

de inleidingen bij Soep op Zondag in de 40-dagentijd. 

 
Versterkt u onze diaconie? 
 

De diaconie is op zoek naar mensen die haar bij incidentele activiteiten 

kunnen vertegenwoordigen. Wij hebben bijvoorbeeld iemand nodig die onze 

gemeente wil vertegenwoordigen in het overleg met ‘Serve the City 

Rotterdam’ bij de voorbereiding van de actieperiode rond Hemelvaart, 

waarin allerlei buurtacties plaatsvinden, georganiseerd door de lokale kerken 

en samenwerkingspartners.  
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‘Serve the City Rotterdam’ is een beweging van vrijwilligers, die zich op een 

praktische manier inzetten voor hun stad.  

Door acties willen zij kerken met diverse achtergronden en culturen met 

elkaar verbinden en zo samen het goede zoeken voor de stad.  

We gaan als Andreaskerk dit jaar nog niet actief meedoen, maar willen graag 

kijken, waar we volgend jaar bij kunnen aanhaken. 

 
Heilige Huisjes 
 

Een andere activiteit waar wij ons voor willen aanmelden is de actie ‘Heilige 

Huisjes’, waarbij kerken hun deuren openzetten voor allerlei activiteiten om 

zo de buurt kennis te laten maken met ons. In de periode van 12 tot 15 juni 

willen wij kijken of het mogelijk is om een kerkconcert te organiseren, omlijst 

met koffie en appeltaart in de kerktuin en beklimming van de toren. Ook 

hiervoor gaan wij op zoek naar vrijwilligers die als gastheer/gastvrouw willen 

optreden. 

 
Liturgiecommissie 
 

In overleg met onze predikante gaan wij als kerkenraad een 

liturgiecommissie instellen die de liturgie tijdens bijzondere vieringen, de 

hoogtijdagen etc. invulling gaat geven.  Als leden van deze commissie denken 

wij aan een vertegenwoordiging vanuit de ouderlingen, aan de organist, de 

voorganger en de voorzitter van de kerkenraad. 
 

IN DE ACHTERUITKIJKSPIEGEL 
Freek Houweling 

 
Zingen met Luther en Bach 25 januari 2025 

 

'Zingen met Luther & Bach' op zaterdag 25 januari was zeer geslaagd. In 

samenwerking met de Deutsche Evangelische Gemeinde hadden ruim 50 

bezoekers een fijne en inspirerende muzikale middag!  

Met dank aan Lydia Vroegindeweij (stichting Kerkmuziek Netwerk) voor de 

organisatie en presentatie, Jenny Haisma voor de muzikale aanvoering en 

Niels-Jan van der Hoek voor de orgelbegeleiding. 
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Zingen met Luther en Bach 

 

Intrede Ds. Visser-Fuchs 9 februari 2025 
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MUZIEK NU EN TOEN 
 

Kathedralen van klank                           Ds. Mirjam Visser-Fuchs 

 

Ik speel op maandagavond met mijn altviool mee in het Symfonieorkest 

Rijnmond. We spelen op dit moment de vierde symfonie van Anton Bruckner. 

Zijn werken worden vaak omschreven als kathedralen van klank. En Bruckner 

is de favoriete componist van onze dirigent Alejandro Cantalapiedra. Dat is 

niet verwonderlijk, als je bedenkt dat Alejandro als architect is afgestudeerd.  

Van harte welkom in de kathedralen van klank!  

 

 
 

• Zaterdag 15 maart 2025, 20.15 uur, Prinsekerk, Rotterdam. 

Zondag 16 maart 2025, 15.00 uur, Havenkerk, Schiedam. 

• Programma: 

Paul Dukas: Fanfare pour précéder ‘La Péri’;    

Max Bruch: Vioolconcert nr. 1 met solist Adinda van Delft; 

Bruckner: Symfonie nr. 4. 

• Kaarten: https://www.symfonieorkestrijnmond.nl/concert2 

 
 

https://www.symfonieorkestrijnmond.nl/concert2
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Eerste Nederlandse Matthäuspassion                                      Andries Ponsteen 

 

De tijd van de muziekpassies komt er weer aan. Nergens is de Matthäus 

Passion van Bach zo populair als in Nederland. Weinig mensen weten, dat die 

in Nederland voor het eerst werd uitgevoerd in....Rotterdam! Dat was op 22 

april 1870, in de ‘Groote Doele’. Onder leiding van dirigent Woldemar Bargiel, 

zong het koor van de afdeling Rotterdam van de Maatschappij tot Bevordering 

der Toonkunst Bachs meesterwerk. Waarschijnlijk met een ensemble van 

gelegenheidsmusici, zoals je die in de negentiende eeuw veel had. In ieder 

geval niet met het Rotterdams Philharmonisch Orkest, want dat stamt ‘pas’ 

uit 1918. Het Philharmonisch Koor Toonkunst, zoals het nu heet, is 

springlevend en zingt geregeld grote oratoria en bijzondere koorwerken. 
 

 
 

De ‘Groote Doele’ aan de Coolsingel 
Podium van Nederland’s eerste Matthäus Passion in 1870. 
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